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Dag Ancien
De reünie is weer verleden tijd maar zoals elk jaar was zowel de maaltijd als de sfeer
het Negende waardig. Enkele  vaste deelnemers hadden moeten afhaken wegens
allerhande omstandigheden, zelf  Covid hield 4 personen thuis, maar ondanks we
slechts? Met 71 waren was het toch weer een onvergetelijk samenzijn want ook de
weergod van het Negende was op de afspraak met een schitterende, zonnige dag.
Zoals  elk  jaar  konden  we  weer  enkele  nieuwkomers  verwelkomen  die  allen  als
reactie hadden : waren we ook maar op andere jaren reeds gekomen, wat er nog
eens op wijst dat de afwezigen ongelijk hadden. Volgende keer niet  te missen dus!
Ik had de gelegenheid met Marc De Baerdemaeker te spreken die nu, zoals velen
onder ons ,van een welverdiend pensioen geniet. Dat houdt natuurlijk ook in dat de
gratis bus periode tot het verleden behoort maar schijnbaar zou Marc toch nog wel
ergens  kunnen  tussen  komen  om  de  prijs  te  drukken,  dat  zien  we  later  wel.
Afgaande op die informatie heb ik hier en daar geluisterd en onze trouwe reizigers
zien er niet tegen op om ook in de busprijs tusen te komen wat mij dus tot volgende
vraag brengt: waarheen  gaat onze reis in 2024? Waarop kunnen we bouwen?
-SOEST : bekend goed logement en heerlijk eten zowel in Mönchhaus als bij Christ
en er is steeds mogelijkheid stad , kazerne en Möhnesee te bezoeken
-Vogelsang- Bastogne (Museum en Mardasson), bezoek aan Munstereifel en voor de
dames een sprongetje naar het fameus Luxemburgs winkelcentrum .
-PARIJS: wereldstad met mogelijheid democratisch te overnachten via tussenkomst
van CDISCA en het vrij bezoeken van de zovele bekende zaken in deze stad
En nu is het aan u : heb je een voorstel of iets aan te raden, laat het horen maar
denk er aan dat er veel voorbereiding nodig is wanneer een tot nu toe onbezochte
plaats gekozen wordt., en ook dat de dames de reis mee maken en er ook iets voor
hen  moet  mgelijk  zijn!  Voorlopig  toch  al  een  vraag:  zou  u  deelnemen  aan  de
reis ,waarschijnlijk in juni 2024, en wat is uw voorkeur, vergeet niet te antwoorden,
positief of negatief!Volgens uw antwoorden volg ik het verder op, zie wat mogelijk
is, en hou u op de hoogte.
Mvg,

Romain               '
                                        't Is altijd 't Negende!!!




