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Dag Ancien, 
 

Gisteren was er dus weer de herdenking te Merkem en zoals elk jaar waren wij er weer goed 
vertegenwoordigd. Behalve onze Vaandeldrager Dirk Haneca waren Serge Vanooteghem, Rob 
Haijen, Rudi Hulsmans en Dirk Vanparijs er met partner en verder waren Francis Deckx, Pol Dequidt, 
Marc Van Bouwelen en ondergetekende tegenwoordig, als passerende reiziger mochten we er ook 
Erik De Witte verwelkomen . 
Zoals steeds begon de herdenking aan de Drie Grachten waar de Franse Zouaven aan de eer waren 
dit dan gevolgd door de verplaatsing naar de kerk onder de marsmuziek van het muziekkorps van 
Merkem. De traditionele mis werd gevolgd door bloemen neerlegging aan het graf van de vroegere 
burgemeester van Merkem waarna hulde gebracht werd aan de monumenten der verschillende 
eenheden die de Slag om Merkem hebben meegemaakt. Zo kwamen we dan weer aan het oud 
gemeentehuis waar aan ons monument een bloemstuk werd neergelegd. Fotos van de herdenking 
zullen later op onze site te zien zijn onder de rubriek Merkem 2024n tegenstelling tot de laatste 
jaren was de aansluitende receptie in de zaal boven het gemeentehuis waar er toespraken waren 
door de burgemeester van Houthulst en de organisator van deze herdenkingsdag. Zoals de traditie 
het wil werd er in onze groep weer terug gegrepen naar oude herinneringen en dat er nu en dan 
eens overdreven werd is ook jaarlijks waar te nemen, elk jaar een beetje meer zou ik zeggen maar 
dat hoort er nu eenmaal bij. 
Deze mooie, zonnige dag, sloten wij af met een gezamenlijk etentje in de De Kippe en ook dit was 
perfekt, ideaal om nog wat verder te keuvelen en naar de toekomst te kijken. 
Alleen dezen die ingeschreven waren voor de voorziene reis 2024 weten dat ik die heb moeten 
afzeggen wegens lichamelijke problemen van mijn echtgenote die ik geen week-end kon noch wou 
alleen laten en er was niet direkt iemand beschikbaar om alles over te nemen. Gelukkiglijk was er 
nog tijd genoeg om alle boekingen af te zeggen en konden de ingeschrevenen nog tijdig verwittigd 
worden. 
Ondertussen werd de datum voor onze jaarlijkse reünie vastgelegd op Zondag 08 september en zal 
zoals elk jaar plaats hebben in de Continental te Middelkerke. Hou deze datum dus zeker vrij! 
Voor we zo ver zijn zullen er zeker nog bepaalde plechtigheden plaats vinden, o.a. te Aarschot maar 
daarover hoort u tijdig  de nodige inlichtingen. 
Dat is het weer voor deze keer, hou jullie taai en vergeet 08 september niet aan te stippen! 
Met vriendelijke groeten, 
Romain 

                          't Is Altijd 't Negende!!! 


